
Het Montessori lied 
 
Refrein: 
We kijken en voelen en bouwen 
En ontdekken zo de wereld om ons heen 
We plannen en werken, vertellen 
Want leren doe je heus niet alleen 
 
OB 
Op de montessorischool leer je ’t zelf te doen 
Begint al bij de kleuters, trek eens aan je schoen 
Roze toren, rekenstokken, een trap van groot naar klein 
Spelend leren, leren spelen, o wat is dat fijn! 
 
Refrein 
 
MB 
De kinderen in de middenbouw hebben zelf een map 
Ze gaan er vlot mee aan het werk, o wat is dat knap 
Fichesspel, breukencirkels, heel veel materiaal 
Gymmen en ook spelling, vergeet ook niet de taal 
 
Refrein 
 
MB/BB 
Zelfstandig ondernemen… zit er al vroeg in 
De kinderen hebben het dan… altijd naar hun zin 
Presentaties, interview, toneelstuk of een krant 
Ja, met Topondernemers… gaat alles aan de kant 
 
Refrein 
 
BB 
In de bovenbouw gaan we leuk op kamp 
Als je tegen de deelbak loopt is dat echt een ramp 
Musical, Engels…afscheid van groep 8 
Dit en nog van alles is wat op je wacht 
 
Refrein 
 
Eindstuk 
De Montessori, de Montessori 
Waar we veel leren 
Alles proberen 
Geen school is zo leuk, geen school is zo leuk 
Geen school is zo leuk als die van ons! 


